Een verontruste Amerikaansea?,
Beschrijving

Een vrouw uit Texas (VS) lucht'haar hart'op, sociale media:

a??Voor het eerst ben ik echt bang voor wat er in ditland gebeurt. Voor het eerst leef ik in angst. Elke
dag sta ik op en lees ik alle koppen in alle nieuwsmedia en de-meningen van mensen op sociale media.
Ik ben geschokt door wat ik zie. Ik heb de Tweede Wereldoorlog bestudeerd en zie de vele
overeenkomsten. Ik kan niet geloven dat dit in de Verenigde Staten gebeurt.

Wat nog schokkender is, is het aantal Amerikanen dat steunt wat er gebeurt. Zelfs als je het volledig
oneens bent met het huidige beleid, lijkt het mij dat, als je je land waardeert, je ook je vrijheid zou
moeten waarderen. Je zou je stem moeten waarderen en moeten kunnen herkennen wanneer die je
wordt afgenomen. Niemand hoort boven de wet te staan. Wat is er zo bijzonder aan Donald Trump dat
hij met een andere standaard wordt gemeten? Waarom hebben zoveel mensen hun door God gegeven
intelligentie opgegeven om iemand te helpen die duidelijk geen respect heeft voor dit land?

Waarom accepteren deze mensen de leugens die hij vertelt en verzinnen ze excuses voor zijn domheid
en gebrek aan respect voor zijn positie? Het is belachelijk dat iemand een president aanmoedigt die
herhaaldelijk de wet overtreedt en de checks and balances die zijn ingesteld, negeert, terwijl hij een
groep mensen bijeenbrengt om zijn persoonlijke agenda te volgen, inclusief het ministerie van Justitie.

Waarom vinden deze mensen dit okA©? Waarom denken jullie dat het schrappen van geschiedenis uit
de schoolbanken op zichzelf geen indoctrinatie is? Waarom zien christenen die deze maniak steunen
niet in dat alles wat hij doet precies het tegenovergestelde is van wat Jezus zou doen? Waarom denken
jullie dat Trump voor jullie en jullie welzijn werkt?

Zoals de geschiedenis laat zien, is het slechts een kwestie van tijd voordat hij ook achter jullie aan
komt. Dus, als Amerikaan, maak ik me zorgen over dingen waar ik me nooit eerder zorgen over heb
gemaakt. Ik voel me niet langer trots. Ik voel me niet langer veilig. Ik vertrouw de machthebbers niet
meer. Ik begrijp niet waarom mensen zich nog niet hebben verenigd, ongeacht je politieke voorkeur, en
hem uit zijn functie hebben gezet.
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Dit gaat niet langer over Democraten en Republikeinen. Dit gaat over het behoud van de democratie.
Dit gaat over het behoud van het leven zoals we dat kennen. Als we niet snel iets doen, worden we
allemaal vijanden van de staat.a?e
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