
Einstein, Spinoza en God

Beschrijving

Toen Einstein lezingen gaf aan Amerikaanse universiteiten, was de terugkerende vraag die studenten
hem het meest stelden:

Gelooft U in God?

En hij antwoordde altijd:

Ik geloof in de God van Spinoza.

Baruch de Spinoza was een Nederlandse filosoof die samen met Descartes werd beschouwd als een
van de grote rationalisten van de 17e-eeuwse filosofie. Wat waren Spinozaâ??s denkbeelden over God
dan?

Albert Einstein en Baruch Spinoza

Volgens Spinoza zou God zeggen:

â??Houd op met bidden. Wat ik wil dat je doet, is de wereld ingaan en genieten van je leven. Ik wil dat
je zingt, plezier hebt en geniet van alles wat ik voor je heb gemaakt. Stop met het betreden van die
donkere, koude tempels die je zelf hebt gebouwd en te zeggen dat ze mijn huis zijn. Mijn huis ligt in de
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bergen, in de bossen, rivieren, meren en stranden. Dat is waar ik woon en daar uit ik mijn liefde voor
jou. Houd op mij de schuld te geven van je ellendige leven; Ik heb je nooit verteld dat er iets mis met je
was, dat je een zondaar was, of dat je seksualiteit een slechte zaak was. Seks is een geschenk dat ik je
heb gegeven en waarmee je je liefde, je extase, je vreugde kunt uiten. Dus geef mij niet de schuld van
alles wat ze je hebben laten geloven.
Stop met het lezen van zogenaamde heilige geschriften die niets met mij te maken hebben. Als je mij
niet kunt lezen in een zonsopgang, in een landschap, in de blik van je vrienden, in de ogen van je
zoonâ?¦ zul je mij in geen enkel boek vinden!

Vraag mij niet langer: â??Wilt u mij vertellen hoe ik mijn werk moet doen?â?• Wees niet zo bang voor
mij. Ik veroordeel je niet en bekritiseer je niet, ik word ook niet boos of zal je lastig vallen. Ik ben pure
liefde.

Stop met het vragen om vergeving, er valt niets te vergeven. Toen ik je maakteâ?¦ vulde ik je met
passies, beperkingen, genoegens, gevoelens, behoeften, inconsistentiesâ?¦ vrije wil. Hoe kan ik het je
kwalijk nemen als je reageert op iets dat ik in je heb gestopt? Hoe kan ik je straffen omdat je bent zoals
je bent, als ik degene ben die je gemaakt heeft? Denk je dat ik een plek kan creÃ«ren waar ik al mijn
kinderen die zich slecht gedragen voor de rest van de eeuwigheid kan verbranden? Wat voor god zou
dat doen?

Doe niets wat u zelf niet wilt. Het enige wat ik vraag is dat je oplet in je leven, dat alertheid je gids is.
Mijn geliefden, dit leven is geen test, geen stap op weg, geen repetitie, noch een opmaat naar het
paradijs. Dit leven is het enige hier en nu en het is alles wat je nodig hebt.

Ik heb je absoluut vrijgelaten, geen prijzen of straffen, geen zonden of deugden, niemand houdt een
verslag bij. Je bent absoluut vrij om je leven te creÃ«ren.
Ik kan je niet vertellen of er iets is na dit leven, maar ik kan je wel een tip geven. Leef alsof dat er niet
is. Alsof dit je enige kans is om te genieten, lief te hebben, te bestaan. Dus als er daarna niets meer is,
dan heb je genoten van de kans die ik je gaf. En als dat zo is, kunt u er zeker van zijn dat ik niet zal
vragen of je je goed of slecht hebt gedragen, maar dat ik zal vragen: Vond je het leuk? Heb je plezier
gehad? Waar heb je het meest van genoten? Wat heb je geleerd?â?¦

Houd op met het geloven in mij; Bij geloof gaat het om veronderstellen, raden en verbeelden. Ik verlang
niet naar jouw geloof in mij; Ik wil liever dat je in jezelf gelooft. Voel mijn aanwezigheid in jou als je je
geliefde kust, als je je kleine meisje instopt, als je je hond streelt en als je een bad neemt in de zee.

Houd op met het prijzen van mij. Wat voor egoÃ¯stische God denk je dat ik ben? Ik ben het beu om
geprezen te worden. Ik ben het zat om bedankt te worden. Dankbaar voelen? Bewijs het door voor
uzelf, uw gezondheid, uw relaties en de wereld te zorgen. Druk uw vreugde uit! Dat is de manier om mij
te prijzen. Houd op de zaken ingewikkelder te maken en als een papegaai te herhalen wat je over mij
hebt geleerd. Waar heb je nog meer wonderen voor nodig?

Het enige dat zeker is, is dat je hier bent, dat je leeft, dat deze wereld vol wonderen is.â?•

PantheÃ¯sme
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Het concept van God van Spinoza verschilt aanzienlijk van traditionele religieuze opvattingen. In
Spinozaâ??s filosofie wordt God niet gezien als een persoonlijk wezen met mensachtige
eigenschappen zoals bewustzijn, wil of emoties. In plaats daarvan wordt God gelijkgesteld met het
universum zelf, of met de natuur. Dit concept wordt soms â??pantheÃ¯smeâ?? of
â??panentheÃ¯smeâ?? genoemd.

Volgens Spinoza is God de oneindige, eeuwige en noodzakelijke substantie die alles omvat wat
bestaat. In zijn magnum opus â??Ethiekâ?? presenteert Spinoza zijn filosofische systeem, dat is
gebouwd op het idee dat alles in het universum, inclusief mensen en hun gedachten, deel uitmaakt van
Gods oneindige essentie.

Voor Spinoza is God geen afzonderlijke entiteit die ingrijpt in de wereld of persoonlijke kenmerken
bezit. God is veeleer de onderliggende eenheid van al het bestaan, en alles wat er gebeurt is een
noodzakelijk gevolg van Gods aard. Dit perspectief brengt Spinoza ertoe het idee te verwerpen van een
transcendente, persoonlijke godheid die het universum in traditionele zin heeft geschapen en bestuurt.

Samenvattend is Spinozaâ??s concept van God dat van een enkele, oneindige substantie die het hele
bestaan omvat, en niet van een persoonlijke godheid met mensachtige eigenschappen.
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