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Beschrijving

Het Noorse NobelcomitÃ© heeft de Nobelprijs voor de Vrede van dit jaar toegekend aan de Japanse
organisatie Nihon Hidankyo, een beweging die is opgericht door overlevenden van de atoombommen
op Hiroshima en Nagasaki en kernwapentesten (zij worden in het Japans Hibakusha genoemd).

â??Voor haar inspanningen om een â??â??wereld zonder kernwapens te bereiken en voor het
aantonen, door middel van getuigenverklaringen, dat kernwapens nooit meer gebruikt mogen
worden.â?•

â??De buitengewone inspanningen van Nihon Hidankyo en andere vertegenwoordigers van de
Hibakusha hebben enorm bijgedragen aan de vestiging van het nucleaire taboe,â?• zei het Noorse
NobelcomitÃ© in een verklaring van haar voorzitter, Jergen Watne Frydnes.

â??Het is daarom alarmerend dat dit taboe tegen het gebruik van kernwapens vandaag de dag onder
druk staat. De kernmachten moderniseren en upgraden hun arsenalen; nieuwe landen lijken zich voor
te bereiden op het verwerven van kernwapens; en er worden dreigementen geuit om kernwapens te
gebruiken in voortdurende oorlogsvoering. Op dit moment in de menselijke geschiedenis is het de
moeite waard om onszelf eraan te herinneren wat kernwapens zijn: de meest destructieve wapens die
de wereld ooit heeft gezien.â?•
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â??Op een dag zullen de Hibakusha niet langer onder ons zijn als getuigen van de geschiedenis. Maar
met een sterke cultuur van herinnering en voortdurende toewijding dragen nieuwe generaties in Japan
de ervaring en de boodschap van de getuigen voort. Ze inspireren en onderwijzen mensen over de
hele wereld. Op deze manier helpen ze het nucleaire taboe te handhaven, een voorwaarde voor een
vreedzame toekomst voor de mensheid.â?•

In een interview met de Nobelprijsorganisatie zei Masako Wada, een vertegenwoordiger van Nihon
Hidankyo en overlevende van de bomaanslag op Nagasaki:

â??De wereld gaat momenteel achteruit op het gebied van nucleaire ontwapening. De Russische
invasie van OekraÃ¯ne heeft onuitsprekelijk menselijk lijden veroorzaakt en het risico op een nucleaire
oorlog vergroot. Ik heb mijn leven gewijd aan de afschaffing van kernwapens. Ik voel hoe zondig
mensen zijn. In plaats van woede voel ik verdriet en vrees ik hoe diep mensen in de duisternis zullen
vallen. We moeten doorgaan om onze wens, onze hoop om kernwapens af te wijzen, over te brengen.
Dat is onze missie als Hibakusha.â?•
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