
Profetie van de Pausen

Beschrijving

Nu we afscheid hebben genomen van paus Franciscus, is een oude voorspelling weer actueel
geworden. De â??Profetie van de pausenâ?? is een lijst van Latijnse verzen, toegeschreven aan Sint
Malachias1, een Ierse aartsbisschop en ziener die leefde van 1094 tot  1148. Hij deed een voorspelling
van toekomstige (tegen)pausen vanaf paus Celestinus II tot aan de beoogde laatste paus, die hij
Petrus de Romein noemde. Dit zou de opvolger zijn van paus Benedictus XVI, wat zou inhouden dat
dit paus Franciscus zou zijn.
Paus Franciscus is ook de eerste die zich geen paus noemt, maar de â??bisschop van Romeâ??,
ofwel Petrus Romanus. De paus is volgens de Katholieke Kerk immers de rechtmatige opvolger van
â??Petrusâ??.
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Paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio 1936-2025)

De voorspelling voor Franciscus

De 112de en laatste voorspelling van Sint Malachias oogt weinig rooskleurig. Met â??Petrus de
Romeinâ?? als pontifex zou de stad Rome in verval raken en de kerk verloren gaan, waarmee het
einde der tijden zou worden ingeluid. De laatste 10 pausen volgens Sint Malachias:

103 â?? Het Brandend Vuur (Pius X)
104 â?? Religie in Ruines (Benedictus XV)
105 â?? Moedig Geloof (Pius XI)
106 â?? De Goede Herder (Pius XII)
107 â?? De Herder en de Zeeman (Johannes XXIII)
108 â?? Bloem der Bloemen (Paulus VI)
109 â?? Van de Halve Maan (Johannes-Paulus I)
110 â?? Het werk van de Zon (Johannes-Paulus II)
111 â?? Van de Glorieuze Olijf (Benedictus XVI)
112 â?? Peter van Rome

Voor de interpretatie komen verschillende criteria in aanmerking, die per paus verschillen en vaak
suggestief zijn. Als criteria komen in aanmerking:

Geboorteplaats
Afkomst (familie, land of streek)
Familienaam
Kerkelijke functie (bisdom â?? kardinaalschap met titelkerk)
Persoonlijk of ander wapenschild

Of een combinatie van twee of meerdere van bovengenoemde aspecten.
Wat heeft Benedictus dan bijvoorbeeld met de â??Glorieuze Olijfâ?? te maken? Wel, Benedictijnen
worden soms Olivetanen genoemd.

Lijst pas in 1595 gepubliceerd

De namen van (tegen)pausen zouden aan Malachias zijn geopenbaard tijdens zijn bezoek aan paus
Innocentius II in Rome. Hoewel de heilige deze voorspelling schriftelijk vastlegde, werd de lijst nooit
gepubliceerd tot aan het jaar 1595, toen de geschiedkundige Arnold van Wyon op de lijst stuitte en hem
vermeldde in zijn boek â??Lignum Vitaeâ?•.

Nader onderzoek

Onderzoek van de in Latijn geschreven cryptische mottoâ??s brachten onder andere medewerkers van
de Catholic Encyclopedia ertoe om te concluderen, dat de lijst waarschijnlijk van latere origine is,
waarbij gedacht werd aan het einde van de 16e eeuw. Deze conclusie was gebaseerd op het feit, dat
de mottoâ??s tot aan paus Pius V beter voor interpretatie vatbaar waren, dan de mottoâ??s daarna.
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Een bijkomend detail is, dat in de lijst zelfs de namen van tegenpausen werden genoemd, hoewel die in
de kerkannalen niet als rechtmatige pausen gelden. De slotconclusie was derhalve, dat het document
ofwel een 16e-eeuwse vervalsing was of (en) niet toegeschreven behoorde te worden aan Sint
Malachias.

Nostradamus

Andere bronnen schrijven de lijst toe aan Nostradamus (1503-1566), die dan op zijn beurt de
voorspelling zou toegeschreven hebben aan Sint Malachias om te voorkomen dat hij als onheilsprofeet
zou worden betiteld. Dat zou dan weer kloppen met de datering van de lijst als 16e eeuws.

Komeet Ison

Nostradamus voorzag het einde van de kerk en het pontificaat op het moment dat een grote komeet de
hemel zou doen oplichten. Komeet Ison2, Ã©Ã©n van de helderste exemplaren sinds eeuwen,
passeerde de Aarde in 2013.

1 Malachias (Iers: Maelmhaedhoc Ã? Morgair) (1094â??1148) was een Ierse rooms-
katholieke geestelijke. Hij was de aangewezen aartsbisschop van Armagh in Ierland. De heilige
Malachias is bekend vanwege zijn helderziendheid. Aan hem werden vele wonderen geopenbaard en
een toekomstvisioen van de identiteit van de laatste 112 toekomstige pausen. Hij werd gecanoniseerd
door paus Innocentius III op 6 juli 1199.
De invloed van Malachias in Ierland betreffende kerkelijke zaken wordt wel vergeleken met die van 
Bonifatius in Duitsland. Hij hervormde en reorganiseerde de Ierse Kerk en bracht deze onder het gezag
van Rome.
De feestdag van St. Malachias wordt gevierd op 3 november om niet samen te vallen met Allerzielen
(zijn sterfdag was 2 november).

2 C/2012 S1 (ISON) was een zonscherende komeet die waarschijnlijk uit de Oortwolk afkomstig
was. De komeet naderde op 28 november 2013 de zon tot een afstand van 1.800.000 kilometer. De
komeet zou eveneens de aarde dicht genoeg naderen om met het blote oog zichtbaar te zijn. Beelden
van ruimtetelescoop SOHO leken er eerst op te wijzen dat de komeet tijdens zijn doorgang door
het perihelium was verdampt en uit elkaar gevallen. Later leek het er echter op dat een deel van de
komeetkern toch intact gebleven was. En weer enkele dagen later bleek dat de komeet toch tot stof is
vergaan.
Wetenschappers van de NASA maakten op 2 december 2013 bekend dat er geen brokken meer over
waren die vanaf de aarde met het blote oog te zien zouden zijn, maar dat de Hubbletelescoop  toezicht
bleef houden. 
Er is zoveel beeldmateriaal verzameld dat astronomen nog jaren onderzoek kunnen doen naar de
komeet.
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