Voor de laatste keer: Trump

Beschrijving

Het is onderhand wel genoeg geweest met de aandacht voor de clowneske Amerikaanse regering
geleid door Trump/Musk. In The Atlantic trof/ik/de vertaling aan van een speech van de Franse senator
Claude Malhuret, die een treffend beeld schetste van-de afgelopen weken.

Malhuret is de voormalige burgemeester van de stad Vichy, evenals een arts en een epidemioloog, en
de voormalige leider van Artsen zonder Grenzen. Hij is lid van de centrumrechtse partij Horizons die
het departement Allier in de regio Auvergne-RhA " ne-Alpes vertegenwoordigt.

Zijn toespraak werd een sensatie op de diverse sociale media vanwege de duistere urgentie en de
grimmige retoriek. Ik geef de speech hieronder in het Nederlands (hier en daar wat aangepast als er
wat verloren ging in de vertaling van Frans naar Engels naar Nederlands):

a??President, Meneer de Premier, Dames en Heren Ministers, Mijn beste collegad??s, Europa bevindt
zich op een cruciaal keerpunt in haar geschiedenis. Het Amerikaanse schild brokkelt af, OekraA ne
dreigt verlaten te worden, en Rusland uit isolatie gehaald.

Nero en zijn nar

Washington is het hof geworden van Nero, een vurige keizer, onderdanige hovelingen en een
ketamine-slikkende nar die verantwoordelijk is voor het zuiveren van de ambtenarij.

Dit is een tragedie voor de vrije wereld, maar het is in de eerste plaats een tragedie voor de Verenigde
Staten.

Trumps boodschap is dat het geen zin heeft om zijn bondgenoot te zijn, aangezien hij u:

¢ niet zal verdedigen,
e meer douanetarieven zal opleggen dan zijn vijanden en
e zal dreigen uw grondgebied in te nemen terwijl hij de dictaturen steunt die u binnenvallen.
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De koning van de deal laat zien waar de kunst van de deal om draait. Hij denkt dat hij China zal
intimideren door voor Poetin te kiezen, maar Xi Jinping, versnelt waarschijnlijk de voorbereidingen voor
de invasie van Taiwan.

¢ Nooit in de geschiedenis heeft een president van de Verenigde Staten zich overgegeven aan de
vijand.

Nooit heeft iemand een agressor gesteund tegen een bondgenoot.

Nooit heeft iemand de Amerikaanse grondwet met voeten getreden.

Nooit zijn er zoveel illegale decreten uitgevaardigd.

Nooit zijn er rechters ontslagen die dit hadden kunnen tegenhouden.

Nooit is de militaire generale staf in AOA©N klap ontslagen.

Nooit is de controle over sociale media overgenomen.

Weimar

Dit is het is het begin van de confiscatie van de democratie. Laten we niet vergeten dat het de
Nazia??s slechts AOA©n maand, drie weken en twee dagen nodig hadden om de Weimarrepubliek en
haar grondwet ten val te brengen.

Ik heb vertrouwen in de kracht van de Amerikaanse democratie en de eerste protesten zijn er al. Maar
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in A©GA©n maand heeft Trump Amerika meer kwaad gedaan dan in vier jaar van zijn laatste
presidentschap.

We waren in oorlog met een dictator, nu vechten we tegen een dictator die wordt gesteund door een
verrader. Een paar dagen geleden, op het moment dat Trump Macrons rug streelde in het Witte Huis,
stemden de Verenigde Staten in de VN met Rusland en Noord-Korea tegen de Europeanen en eisten
ze de terugtrekking van Russische troepen. Twee dagen later, in het Oval Office, gaf de
dienstweigeraar oorlogsheld Zelensky lessen in moraliteit en strategie, voordat hij hem als een knecht
wegstuurde en hem beval zich over te geven of af te treden. Meteen daarna zette hij een nieuwe stap
in de schande door de levering van beloofde wapens te stoppen.

Verraad

Wat te doen met dit verraad? Het antwoord is simpel: het onder ogen zien. Maar laten we ons allereerst
niet vergissen. De nederlaag van OekraA ne zou de nederlaag van Europa betekenen. De Baltische
staten, GeorgiA« en MoldaviA« staan a??a??al op een Russische lijst. Poetins doel is om terug te
keren naar Jalta, waar de helft.van het Europese continent aan Stalin werd afgestaan. Er zijn landen
die nu wachten op de uitkomstvan het conflict om te beslissen of ze Europa moeten blijven
respecteren of dat ze het nu ook vrijelijk kunnen-vertrappen.

Herverdeling van invloedsferen

Wat Poetin wil is het einde van de orde die 80 jaar geleden door de Verenigde Staten en haar
bondgenoten is ingesteld, met als eerste principe het verbod op het verwerven van grondgebied met
geweld. Dit idee ligt aan de basis van de VN, waar Amerikanen vA3A3r de agressor stemmen en tegen
de aangevallene, omdat de visie van Trump samenvalt met die van Poetin: een terugkeer naar
invloedssferen, de grootmachten die het lot van kleine landen dicteren. De mijne is Groenland, Panama
en Canada, jullie zijn OekraA ne, de Baltische staten en Oost-Europa, hij krijgt Taiwan en de Chinese
Zee.
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Op de feestjes van de oligarchen van de Golf van Mar-a-Lago heet dit &??diplomatiek realismea?s.

Wij (Europa) zijn dus alleen. Maar het verhaal dat Poetin niet te weerstaan a??a??is, is onjuist. In
tegenstelling tot de propaganda van het Kremlin verkeert Rusland in slechte staat. In drie jaar tijd is het
zogenaamde op A©A®GN na grootste leger ter wereld erin geslaagd om slechts kruimels te grijpen van
een land dat drie keer zo dun bevolkt is. Rentepercentages van 25%, de ineenstorting van deviezen-




en goudreserves en de demografische ineenstorting laten zien dat het op de rand van de afgrond staat.
De Amerikaanse helpende hand aan Poetin is de grootste strategische fout die ooit in een oorlog is
gemaakt. De schok is heftig, maar heeft een deugd. Europeanen komen uit ontkenning. Ze begrepen
na A©A©n dag in MA¥znchen dat het voortbestaan 4??a??van OekraA ne en de toekomst van Europa
in hun handen liggen en dat ze drie imperatieven hebben:

Drie noodzakelijkheden

1. Versnel de militaire hulp aan OekraA ne om de Amerikaanse verlating te compenseren, zodat het
standhoudt, en natuurlijk om hun aanwezigheid en die van Europa op te leggen bij elke
onderhandeling. Dit zal duur zijn. Het zal nodig zijn om het taboe op het gebruik van bevroren
Russische tegoeden te beA«indigen. Het zal nodig zijn om Moskoua??s handlangers binnen Europa
zelf te omzeilen door een coalitie van alleen de bereidwillige landen, met natuurlijk het Verenigd
Koninkrijk.

2. Eis dat elke overeenkomst de.terugkeer van ontvoerde kinderen en gevangenen omvat, evenals
absolute veiligheidsgaranties. Na Boedapest, GeorgiA« en Minsk weten we wat Poetins
overeenkomsten waard zijn. Deze garanties yereisen voldoende militaire macht om een a??a??nieuwe
invasie te voorkomen.

3. Ten slotte, en het meest dringend omdat het het langst zal duren,smoeten we die verwaarloosde
Europese defensie opbouwen, die sinds 1945 afhankelijk is van de Amerikaanse veiligheidsparaplu en
die na de val van de Berlijnse Muur werd gesloten. De taak is als die van Hercules, maar de
geschiedenis-boeken zullen de leiders van het huidige democratische Europa beoordelen op hun
succes of falen. Friedrich Merz heeft zojuist verklaard dat Europa zijn eigen militaire alliantie nodig
heeft. Dit is een erkenning dat Frankrijk al tientallen jaren gelijk heeft met zijn pleidooi voor strategische
autonomie.

Nu moet er gebouwd worden. Hiervoor zijn enorme investeringen nodig om:

het Europees Defensiefonds aan te vullen voorbij de Maastricht-schuldcriteria,

wapen- en munitiesystemen te harmoniseren,

het EU-lidmaatschap van OekraA ne, dat nu het leidende leger in Europa heeft, te versnellen,

de rol en voorwaarden van nucleaire afschrikking te heroverwegen op basis van Franse en Britse
capaciteiten, en

¢ raketschild- en satellietprogrammaa??s opnieuw te lanceren.

Europa kan alleen weer een militaire macht worden door eerst weer een industriA«le macht te worden.
Maar de echte herbewapening van Europa is de morele herbewapening.

Vrede of capitulatie?

Ze zeggen dat ze vrede willen. Wat noch zij, noch Trump zeggen, is dat hun vrede capitulatie is, de
vrede van de nederlaag, de vervanging van een Gaulliaanse Zelensky door een OekraA ense PAGtain
onder Poetins duim. Het is de vrede van collaborateurs die al drie jaar weigeren de OekraA ners op
welke manier dan ook te steunen.
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Maar de afgelopen dagen hebben de publieke vernedering van Zelensky en alle gekke beslissingen die
de afgelopen maand zijn genomen, de Amerikanen eindelijk tot actie aangezet. De peilingen kelderen.
Republikeinse gekozen vertegenwoordigers worden in hun kiesdistricten door vijandige menigten
begroet. Zelfs Fox News wordt kritisch.

De Trumpisten zijn niet langer op het hoogtepunt van hun roem. Ze controleren de uitvoerende macht,
het Congres, het Hooggerechtshof en sociale media. Maar in de Amerikaanse geschiedenis hebben de
voorstanders van vrijheid altijd gewonnen. Ze beginnen zich nu te roeren. Het lot van OekraA ne zal in
de loopgraven worden beslist, maar het hangt ook af van degenen die de democratie in de Verenigde
Staten verdedigen. En hier zal het afhangen van ons vermogen om Europeanen te verenigen en de
middelen te vinden voor onze gemeenschappelijke verdediging. We moeten Europa de macht te maken
die het ooit was. Onze ouders versloegen fascisme en communisme ten koste van grote offers. De taak
van onze generatie is om de totalitarismen van de 21e eeuw te verslaan.

Lang leve het vrije OekraA ne, lang leve het democratische Europa.a?e

Datum aangemaakt
2025/03/10
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